
Leerling: Wie is dat? Jij lijkt best goed op mij. Hij heeft paarse randjes om z’n 

ogen. Een groen lijf. 

Leerling: En paarse poten 

Leerling: En scherpe klauwen. Hee dat lijkt best wel op mij.  

Leerling: En toen zag hij zijn broer. En toen zei hij: ‘word ik later ook zo groot als 

jou?’ 

Leerling: En ze gingen spelen. Ze gingen naar de speeltuin bij de dierentuin. 

Leerling: De broer ging eerst en ze speelden verstoppertje.  

Leerling: En toen gingen ze naar een huis. En dat .. Dit is mijnes opa. Kijk opa, 

dit is mijnes.  

Leerkracht: Heb jij die gemaakt?  

Leerling: Heb ik gemaakt.  

Leerkracht: Zo hee.  

Leerling: En toen gingen ze naar een huis. Toen zei de kleine dinosaurus: ‘ik 

weet wel een huis. Kom maar mee. Loop maar achter mij aan.’ 

Leerling: Dit is een deurtje. Een geplakt deurtje.  

Leerling: Wie komt daar zo mooi van de trap af gehuppeld? Roodkapje.  

Leerling: R- oo-d-kap-je. Staat daar. Roodkapje.  

Leerling: En ze slaapten met z’n tweeën op de bank. Ze slaapten, ze slaapten en 

morgenochtend was het weer licht.  

Leerling: Daar staat ook wat.  

Leerling: D-a-r. Daar. 

Leerling: En ze gingen weer op pad naar een huis en ze waren gewoon dikke 

vrienden.  

Leerling: En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat was hem.  

 


